
Veere 

 

De zomer en het naojaor van 2014 stong in ut teken van veere. Buiten de 

prachtige pauwenveren  wiere dur ok aller’ande aandere veere verzaomeld 

vur oons jubileum. Tijdens de zomerrui van de gaanzen aan de Molenbeek 

wiere daogelijks de veere dur 1 van oons bij mekaore gezocht en alle veere 

die op straot, in de berm en in ut bos te vinne waore emme we opgeraopt. 

Het waor zelfs al zo gek da we dur tijdens ut fietse vur stopte om die jeene 

prachtige veer die op straot laag te scoore. En da alles om tijdens de 

carnaval uit te delen aan alle Tullepetaonen.  Een groot deel van de veere 

aare we apart geouwe om uit te delen tijdens ons jubileum feestje in de 3W en tijdens de receptie in de 

Moriaan. De rest kon mee in de optocht en dat waor een gigantische hoeveelheid geworre. 

 

Naost da we vroeg zijn begonne mee verzaomele zijn we enorm geholpen door Toon Vroegrijk, of eigenlijk 

beter: dur de pauwe en aandere vogels van Toon! Want wij aare echte pauwevere op oons ‘oofd. 

 

Sommige van oons kijke nog steeds bij un wandeling op de grond of we veere zien en zijn nog steeds 

geneigd deze op te pakken!! 

 

 


