
D’un gouwe bol’oed 

 

Op ‘un repetiesie aovond vor ut swaree, zeej Rianne da we meej de Staopelgekke Vrouwkes amaol 

uitgenoodigd waare om bij de presentaosie-aovond van het IQ-aarmoeinieke op maondag 9 februaorie 

in de Krieng te komme. Ut waar nog ge’eim, mar oons Annelieke zou d ‘un gouwe bol ‘oed krijge! Di 

vonne wij amaol eel terecht en leutig natuurluk. 

Ok wier tur gevraogd of wij oonze swaree – act 

wulden doen.  

Ut waar un eel leutige aovond, (ok wel eel 

spannund vor Annelieke) mee jun eele goeie en 

grappige spreekstalmeester: Olav Posthumus. IJ 

praotte alles eel smeuiig aon mekaore en we emme 

ok eel goeie acts meuge zien. 

Mar ut allerbelangrijkste vor oons waar natuurluk 

dún uitreikieng van diejen gouwen bol ‘oed.  

Annelieke gaaf un optreeje weg meej un eel goeien 

spietch. 

Ze kon ut stikgoed uitlegge en wij waare stikkus 

trots! Alwir zo trots als n’un pauw! 

En witte wa nou zo leutig waar? Wij emme van eur 

amaol un mini gouwe bol’oed gekreege! Is da nou 

nie geweldig?? 



  


