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Uiteraord kregen we vanwege oons 33 jaorig jubileum 

tijdens dun optocht ut nummer 33 toegeweeze. We 

gienge op zoek naar speesjaole Tullepetaonen waor dan 

oonze veer naor toe gieng. Mee verrekijkers in de aand 

wiere die meensen dur ons gespot en verrast mee un 

prachtige veer. Gewoon omda: 

 ze dur leutig uitzaage,  

 mooi geschmienkt waren,  

 lief lachten,  

 ze ‘ongerig naor da mooie veerke keken,  

 da wij vonne dat ze wel een veerke konne 

gebruiken  

 of omdat we die meensen kende.  

 

We emme al onze veere uitgedeeld! Een prijs emme we 

niet gewonne tijdens dieje optocht maor de oofdprijs are 

we al binnengehaold; 33 jaar Staopelgek  

 

Pauwke Monique kon dr nie bij zijn elaos, zij waor op 

stap meej dur camera vor Roosendaal Dichtbij! Zie hier 

de foto’s!! (Op de foto iernaost wor ze gespot dur oons) 



 


