Oons Jubileum!

3x Feeste en veul Kado’s en aandere attenties

Wij emme driedubbel gefeest: oons eige ‘beslote feestje’ , oonze receptie en oons eige carnaval.

't Beslote feestje waar mee oonze familie en mee de Tullepetaone waormee wij veul en lang contact emme
g’ad en nog emme. T Waar bij Floor en Haroun van de 3W; boven ‘adde we ’'n prachtige tentoonstelling
mee oonze kleding, fotoboeken en aandere materiale van de 33 jaore vor zover da nog bij iemand van’t
zolder g’aold kon worre. En die aovond zijn we mee z’n alle dur oons veraol gegaon: leutige en spannende
dienge opg’aold, oonze website laote zien, veul foto’s, veul gelache en veul veren uitgedeeld!







Klapstuk van die aovond vor oonszelf waar 'n groots optreje van de dochters van de staopelgekke

vrouwkes:
Mee 'n eigengeschreve lied op de muziek van Dotan en bijbehorende instrumenten bliezen zij de 3W

omver.

Ok de overandiging van de ingelijste Prienseveer van Ruud waar eel bijzonder.

Verder wiere we verrast mee eel veul leutige, creatieve en lekkere kadootjes zoas:


https://www.youtube.com/watch?v=D4FODC7o3lw

‘n tegoedbon vor 333 minute zangles, ‘n oute gefiguurzaogde vrolijke bloem, ‘n roos van Jericho, ‘n
gevulde naaibox mee assuswaorus, ‘n fotocollaozje van de afgelope 33 jaor, spesjaole theesoorten, mooie
tullepu en roze, artverwarremende kaorte en iemeels, eel veul schrobbeler in alle maote en eigengebakke
taorte. “

Peter van de Molengraaf heeft alle foto’s gemaokt op oons jubilieum feest, waarvoor dank!

Re: 5 februari 2015

Staopelgekke Vrouwkes

To: Cor Verbogt;
Cc: 'Chris Verbogt';

Subject: 5 februari 2015

Ontiechelijk lieve, leutige Staopelgekke vrouwkes,

Allereerst wil ik jullie van harte proficiat wensen met jullie jubileum. 33 jaar Staopelgekke vrouwkes... da's nie niks. |k begrijp
nu pas dat jullie dan allemaal ook ouder moeten zijn dan 33 jaar!!l Hoe dan ook, jullie zijn absoluut niet meer weg te denken
in en om Tullepetaonestad.

Stik vereerd ben ik met jullie uitnodiging voor jullie feestje op 5 februari bij de 3W's. Helaas -en dat meen ik oprecht- moet ik
hiervoor afzeggen. Dit vanwege een meerdaagse werkconferentie bij mijn werkgever PostNL waar ik niet weg mag en kan
blijven. Dit heeft overigens niks te maken met de concurrentiepositie waarin we als Postbedrijf enkele jaren geleden, door
jullie leutige toedoen, zijn gemanoeuvreerd. Maar het waark gaat (in dit geval) voor het lieve staopelgekke meiske, hoe spijtig
ik dat ook vind.

Zeker weten dat mijn lieve en grote broer Chris mijn honneurs op 5 februari waar zal nemen, want hij is zeker van de partij.

Ik wens jullie op voorhand al een geweldige, stik leutige avond op 5 februari. Dee's avond zal ik zeker in gedachten bij jullie
zijn en stiekum een traontje wegpinken vanachter de PostNL beamer en laptop.

Dikke knuffel voor jullie allemaal en we zien elkaar zeker nog tijdens het komende leutfeest.
Cor Verbogt

Ok oonze receptie bij de Moriaon op zondagmiddag waor un leutige middag waor we weer in de
schijnwerpers wiere gezet meej feliciterende Tullepetaone en optrejes van de bekende bandjes.

Allemaol stik bedaankt!



