
Trip: 

Op 17 augustus giengen we op trip. Dees jaor aar ut niks meej ut 

motto te maoken. Marga en Ingrid aaren alles gereegeld. 

 

Om 9 uur verzoamelden we bij Mariëtte. Via karpoelen vertrokken 

we naor Dordrecht.  

 

 

         

In Villa Augustinus startten we meej un heeeerlijk biejoologisch 

ontbijtbuffet. Toen we uitgegete waore, gienge we ut wienkeltje 

bekijken en bezochten we de biejoologische groenten- en 

kruidentuin.  

 

Ineens moese we gaon. We liepe achter Marga en Ingrid aon en 

kwaomen uit bij ut waoter. Nog geen vijf minuutjes laoter meerde 

een rondvaortboot aon en wij stapten in. Wa waor da un leutige 

tocht… 

Ierna aare we onger. Gelukkig vonne we un terras meej eeluf lege 

stoeltjes…  

Ierna sjoppen en ’s avonds heerlijk gegeten bij de Moriaon.   

 


