
In d’n optocht wier ’n priens uit ’t publiek g’aold om één van de 

vrouwkes wakker te kusse. Die ‘priens’ speulde dan effe ‘de 

priens op ’t witte pèèrd. Annelieke waar da vrouwke da steeds 

wakker gekust wier. Ze waar d’r  best ’n bietje zenuwachtig vor 

watter gieng komme, mar ’t is dur alles meegevalle. Wa zijn d’r 

dan ineens veul mooie en lieve Priense in Tullepetaonestad. De 

priense die haar wakker aare gekust krege ’n briefke mee de 

volgende tekst:  

Gij zijt mijn sjieke Priens op ’t witte pèèrd. 

Bedaankt vor ’t wakker kusse 

 

Staopelgekke schòòne slaopster 

De rest van carnaval kwaam ze overal nog van die  “optocht 

wakkerkus priense” tege en da schepte een waarme baand  

 


