
Trip: 

De trip van dees jaor stong volledig in ut teeke van oons motto. 

’s Morgens vroeg gienge we meej de trein naor Amsterdam. Pas 

alverweege kwaame we dur aachter da we in un stiltekoepee 

zaate. Amaai, wa zulle de oore getetterd emme van de 

medepassasjiers. 

 

Om eeluf uur aare we un deet meej un gepensjooneerde 

inspekteur. Hij leidde oons dur Amsterdam en vertelde op ellek 

oekske en bij elluk steegje een smeujig v’raol over de 

kriemienaaliteit van vroeger. 

Wa kon die man vertèlle, zeg! We hienge aon zun lippe. Samen 

meej hem zijn we op plekke gewiest waor ik zonder hem nooit aar 

durve loope!! 

 



 

Hij brocht oons naor een café waar in de kelder het Baantjer 

muuseejum laag. Leutig om te zien, nie echt spektakulèr. 

Nao een innig afscheid, gieng d’inspekteur trug aon ruis. 

Ierna gienge we lunsjen en…. op zoek naar Claire’s vor brillen. 

W’emme nog heerlijk gesjopt en gienge op tijd meej de trein 

terug. Nu zaoten we nie in een stiltekoepee en konde we naor 

hartelust kletsen. 

De dag werd afgesloten meej een heerlijk dinee bij de Moriaon. 


