
Priense swarree: 

Dees jaor gienge we uit oonze komfortzoone, omda we is wa  

d’aanders wulden dan een liedje. Er zijn eel wa vergaoderingen 

aan besteed, mar uiteindelijk aare we ut idee om een 

toneelstukske te maoke aon d’aand van een vertaoling van ‘No 

milk today’.  

Ieder vrouwke aar un rol. Ik mocht as doventolk gebaore wa ter 

gezeet wier. Da waor leutig om te doen. W’emme veul geoefend 

(vin ik). Meedoen waor aartstikke leutig, mar een toneelstukske 

kunne we voortaon toch beter aon aanderen overlaoten. 

 

 

 

Nog un kirke 

Oons Ingridje die aar wir un leutig liedje gemaokt samen meej  

Haroun. Of ter un paor Vrouwkes waore die meej wulde doen! 

Nou, da d’oef ze mar 1 keer te vraoge, en Marga, Rianne, 

Monique, Mariette en Mary emme zich in ut zweet gewerkt om die  

SUPERSTERRETULLEPETERETULLEPETAONETASTISCH 

uit te beelde. 

 


