
 

Optocht: 

Dees jaor aare we een optocht-groep om dun optocht voor te 

bereide. 

Alle vrouwkes aare mellukpakke verzaomeld. Annelieke gieng al die 

pakke aan twee lange touwe vastmaoke. 

Da stonk verschrikkeluk zee ze. Ok al aare we die pakke thuis al 

uitgespoeld.  

 

 

In dun optocht aare we verschillende rollen: 

- Enkele vrouwkes liepen meej een bordje ‘wie aolde de melluk-

weg?’ 



- Enkele vrouwkes sleepten de lange mellukpak touwen zó over 

de grond da we dur tussendur konne lòpe. 

- Ik vroog mènse of ze meej mijn de melleuk-weg wulden aole. 

Ze gienge dan bij mijn onder dun aarum en dan liepe we 

tussen de melluk-fles touwen van voor naor achter. 

- Volgens mijn waor tur nog een vrouwke die meej mènse de 

melluk-weg aolde. 

- Andere vrouwkes feliesieteerden degenen die de melluk-weg 

aore g’aold en gaoven een briefke meej ‘profisiejat, gij aolde 

de melluk-weg’. 

We waare dees jaor zowaor gediesieplieneerd. Iedereen deej wa ze 

doen moes, ok as tur een bekende aon de kant stong (dan gaon we 

meestal effe kletse en vallen dan wa laoter wir in, mar da deeje we 

nu dus NIE).  

Eel de karnaval kwaam ik mènse tege die zeeje da ze meej mijn de 

melluk-weg-aore g’aold. Ut waor dus wel een beleevenis… 

 

Lachen: 

Nao dun optocht wiese we pas tijdens het eeten da we dun eerste 

prijs gewonne aore! Gin enkel vrouwke aor gewacht op de 

prijsuitreiking. Goed da Rian bij dur moeder op de mart op bezoek 

waor en kei-aard oorde omroepen da de Staopelgekke Vrouwkes 

moese komme. Ze deej gauw dur schoenen aon en snelde naor de 

mart om de prijs in ontvangst te nemen. 

 

 

 


