
Vor de trip zijn we naor Leiden 

gegaon. Ik zou nie mir wete 

waorom? Volges mijn omda’we 

daor nog nooit gewiest waare. 

Tijdens de lunch kwaam Rob nog 

effe bij oons aonsluite. Rob is 

oonze stier, daor zal ik in 1995  bij 

Kienderspel meer over vertelle.  

 

Tijdens de stadswandeling, die 

doen wij dan best wel serieus 

stonge wij ineens in de 

‘Moriaansteeg’. Da vinne wij dan 

eel leutig en grappig!! Zie foto!  

 

Van alle duive die we tege kwame 

emme we natuurluk mooie fotookes gemaokt. ’t Raor mar adde 

oe eige dan in duive verdiept dan zie de die ineens overal. In 

Leiden ‘emme ze dur dus best veul. 
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