
     
 

       
 

    De rest van de kaortjes 

die em ik nie mir.  

 

Ge vraog doe eige af waorom da kaortje van Karin er wa aanders uitziet? Ze 

kon elaos nie overal bij zijn en stao nerregus op de fotos. 

Karin ee ’n zere nek 

Karin aar de achterklep van d’r oto op d’r kop gekreege. Daor aar zij ’n soort 

van wiplesj aon over g’ouwe. Da waar natuurlijk nie zo leutig. Ze moes’t rustig 

aon doen da jaor. Kaorin is toen om aon alle drukte ’n bietje t’onsnappe mee 

‘eur gezin naor Londen gegaon. Zaoterdag ochtend in alle  vroegte zijn ze 

vertrokke en dinsdag om 18.00 uur waare ze wir thuis. Ad, de man van Karin,  

stong toen om was 18.15 uur al in de stad om nog effe ’t leste bietje mee te 

maoke. Terwijl ij aon de toog stong ee zij de koffers rustig uitgepakt. 

 
 


