Trip

We gienge naor Middelburg. Naor 't Zeeuws
Museum. Daor konne we inspiraosie op doen
vor oonze pakke. Nou en da’emme we daor
dan ok goed gedaon. Daor is 't ele idee vor
oe we 't pak zouwe gaon maoke ontstaon.

Oons ‘oofddeksel waar
'n aandere uitdaoging.
'n Goudsmid in
Middelburg, mee ’n piepklein wienkeltje aar
van die dienges in z’n etaolaogeke liggen
die die zeeuwse vrouwkes onder durre kap
doen. Daor zaage wij oe die “spiegeltjes”’vast
zaate. Wij allemaol naor binne, de vrouwkes
mee veul inzicht gienge in gesprek mee de
goudsmit.

Die aar al
snel in gaote
datter niks
verkocht zou
worre, mar ij
aar t'r leut in
om mee
oons mee te deenke. Daor is dus
't idee vor de ‘aorrol mee de
spiegeltjes onstaon.

Buite de gezellig’eid waar deze trip dus van groot belang vor
oonze kleding
creaosie.




