
Swaree 

’t Idee van ’n mini mjoezikolleke waar t’r vrij snel. De muziek van 

de Jantjes ok. De tekst waar ok zo geschreeve. Mar dan ’t inoefene 

van ’t daansje en ’t zienge van de liedjes. Da vroog wa meer tijd.  

      

 

      

 

Uit eindelijk komm’t altijd weer goed. ’t Probleem waor wij mee 

worstele is dawe allemaol ’n druk bestaon emme mee ’n gròòt 

sociaol leve. Watt’r dus eigelijk in ’t kort op neer komt dawe nie 

altijd mee z’n alle kunne oefene. Oefene is trouwes wel veul lache 

bij oons. Wij kunne mekaore zo lekker uitlache atter bijvoorbeeld 

eentje ’n pasje nie onder knie krijgt. Ingrid is oonze daanseres en 

zij maokt de daansjes. Vor oons is ’t dan ‘aandig om da op te 

neme dan kunde thuis naomelijk ok oefene.  

 

Jammer datte liedjes nie op CD stonge. D’r waar naomelijk veul 

vraog naor. ’n Opnaome van ’t oefene mee het SOK-orkest emme 

we gebruìkt om in de cafeekes oonze daansjes en liedjes te doen. 

 


