
 

 

Kleding: 

De kledinggroep waor dur snel aon 

uit en aar ut nie zo moeilijk. 

Dur moes allenig een geruite broek 

gemaokt worre. Verders wier alles 

kant en klaar g´aold. Van ut waaruk 

van Rianne kregen we graotis 

koksbuizen. De rest kwaam van de 

Sliegroo. 

W’aare un witte koksmuts (meej wa 

kookasseswaares), un wit jaske, un 

rooj geruit broekske, un rooje sloof, 

un aandoek om oons nek, en …. sportschoene. 

Un taske aore we gemaokt van un rooj geruite keuken-

aandschoen. Daor kon nog verrekes 

veul in…  

Mariëtte aar un prachtig embleem 

gemaokt van un tullepetaon, da leek 

op ut embleem van le coq sportif. 

Dees emme we laote borduren, zoda 

we ze op oons jaske konden naajen. 

Wa waore we daor blij meej! 

 

We zaoge dur superleutig uit en ut 

pak zaat fantasties…. 

 


