
Ut mysterie van De  van Roosendaal 

    
Gesignaleerd op een zonnige dag un rits 

rozen laangs ut spoor. Wa deeje ze 

daaro zomaar langs dieje berm tussen 

Roosendaal en Wouw? 

Even laoter zaote ze in un kringeske 

naor un Bloemlezing te lusteren. Ut 

gieng elemaol nerges over. 

Dur zoate dur zomaor un paor tusse ut 

riet van de Tolbergvijver 
en twee aandere roze deelden 

elkaor klappen uit bij un treurwilg. 

    

Maor…. Wa stonge die roze daor te 

ver pen? 

Zou ut gaon over dun loper nabij ut 

spoorviaduct in Roosendaal Zuid? Wa 

daar zij in dur tas? Wiste shoppe bij 

Rosada? Of op de Roselaer? 

Of diejene meej da perpistool die 

zomar un sportieve fietser van zun 

sokke schoot? 

En wa deej da stel roskes meej die 

sigaren? Ut leek dun maffia wel.  

    

Woare die dan veraantwoordelijk voor 

ut instorte van ut stoeltje? 

Of vor ut slaopmiddel waor ze zo Rozig 

van wiere en vervolges sliepe als un 

Roosje? 

Bij ut achterover slaon van un paor 

Roséekes dochte ze daddut allemaol te 

maken zou emme meej da motto 

’t Bleft Kunst 

 


