
Fotosjoet  

Omdawwe gèève foto’s wouwe mee mooi weer, moesse we oons 

pak al in september af emme. Nicolette naam vor de eerste keer 

foto’s van oons. W’aare ’n eel draaiboek van wa vor foto’s d’r 

allemaol gemaokt moesse worre. Bij de vijver van de Tolberg zijn 

we foto’s begonne, net echt zo in het veld. Veul bekeks trouwes 

van meènse die daor d’r ‘ond aon‘t uitlaote waare. In ’t 

tuincentrum emme we Anne Geddis-achtige foto’s gemaokt.  

De fotosjoet ee prachtige plaotjes opgeleverd vin de ok nie? 

 


