
Trip  

Wij giengen dees jaor naor Amsterdam. Lekker meej de trein, 

meej kaortjes die Rian aar gereegeld. 

 

As wij op trip gaon, dan bleft da nie onopgemerkt. Naormaote dur 

meer vrouwkes aonwezig waoren in de stasjonshal, aare steeds 

meer mensen dur da wij op stap gienge!  

Want ja, vanaf ut moment da we mekaor zien, emme we leut. Dur 

wor wa afgegelache en gekletst op zo’n dag! En meej elluf 

vrouwkes, kunde da nie zachtjes doen… 

 

In de trein waor ut druk. We zaote verspreid en maokten gin 

kabaol! In Amsterdam eerst een bakske leut gedronken en toen 

meej de trem naor d’Albert Kuijp. Volgens mijn moese we ok nog 

overstappe. Ut waor nog un eel gedoe om ervor te zorrege da we 

allemaol bij dezellefde alte uitstapten, maor… ut waor gelukt!  

 

Op d’Albert Kuijp emme we alles 

gevonne wa we nòdig aare: Juute 

stof, mooje lappen en eel veul 

asseswaarus. Oonze dag kon nie 

mir stuk! 

 

Nao d’Albert Kuijp gienge we, ok 

wir meej de trem, naor ut 

Waoterlooplein. Ier waore we te 

laot. Nou ja, dan mar lekker 

uitgebreid lunchen in un cafeeke 

op d’oek. Daor emme we zeker een paor uur gezete, zo leutig 

waor ut. 

 

Ierna giengen we nog wa dur Amsterdam loope en een bietje 

wienkelen. Waor we gegeten emme, da wit ik nie mir. 

De terugreis waor gezellig, want we konne allemaol bij mekaore 

zitte.   

 

Réésuuméé: ut waor un leutige dag! 

 


