
Optreje 

Tijdens Carnaval treje gere op in de cafeekes. Sommige mense 

willen oons van te voren ‘boeken’. Zo waore we gevrogen dur ut 

IQ om op diensdagaovond bij hun te komme zienge. Da leek oons 

aartstikke leutig dus da gienge we doen… Nou waore dur nogal 

wa mense die g’oord aare da we zo mooj gezonge aare op ut 

Swarree. En die kwaome speesjaal vor oons naor ut IQ. 

Vol zellefvertrouwe en meej de nodige flair begonne wij te 

zienge… Al nao twee toone aare we dur da´t nie om aon t´oore 

waor! We waore zo schor as un kraoi en zonge dur asof tur niks 

aon d´aond waor. Waant, de sjow must go on! Ut waor wel un 

bietje genàànd. En stiekum emme we ier stik veul leut om g´ad.   

 





 


