
Optocht  

In d’n optocht ee de draok ok veul mèènse opgegete, ze kwaame d’r 

altijd wel wir levend uit ‘or. 

 

Draokdraogers waare ’n paor manne van oons, Toon, Fraans en Toon. 

 

Of wij prijs aare? Ik zou ’t nie mir wete? Da gaon ik naovraoge bij de 

rest van de vrouwkes! 

     



 


