
Leger des Zeuls medley: 

Op ‘eilige liedjes aare Anita en Annelieke teksten gemaokt. Ut 

waor un eele lange, mooje medley geworre. 

Dees teksten moese we uit oons kop kenne. Om te oefenen 

stonge ze op un ceedeeke en da konne we thuis meezienge. Ik 

oefende tijdens de strijk. Aandere vrouwkes deeje da in d’auto. 

 

Toen we saome gienge zienge, klònk ut un bietje saai. Gelukkig 

kreege wij ‘ulp van René Franken. ‘Ij leerde oons meerstemmig 

ziengen. 

‘K mot zègge, da aare we zo te pakke! 

 

 

Strijdkreet: 

W’aare un ‘eel biezondere strijdkreet. Meej de nadruk op ‘kreet’. 

Waant… we deeje de HAKA. Ge wit wel, da d’is wa die Nieuw 

Zeejlaandse rugbiespeulers doen vorda ze aon de wedstrijd 

begiene. 

Enkele vrouwkes aare die HAKA ‘eel goed bestuudeerd. Ierdoor 

klonke én deeje wij precies utzellufde as die stoere manne. 

Zo’n strijdkreet komt allenig over as tur één aovoerder is meej un 

kei’aarde stem. Wa waore wij blij meej Marga… 

En zo’n strijdkreet mot natuurlijk wel ‘strak’ staon. ‘Iervor emme 

we geoefend vor un ‘eele gròòte spiegelwaant in ut PMC. Ingrid 

‘eeft ut oons ‘eel goed aongeleerd. 

Wa waor ut fantaties om die HAKA te doen! Da gaaf energie aon 

oonszelf en aon iedereen die tur naor keek!!! 


