
 

 

Trip 

 

Op een regeachtige zondag, 18 januari 2003,  gaon we mee z’n 

alle naor Rotterdam. 

We zijn gin één heilsoldaot tegegekomme. Eelaos. Legerschoene 

ok nerges te vinne. Waor zijn toch al de humpie dumpies 

gebleeve???? 

Veul nostalgie opgesnoove bij ’t Fust. De tent waor Rianne en ik, 

toen zij in Rotterdam werkte en ik in Gouda, veul kwaame. ’t Waar 

niks veraanderd. 

 

 

 

 

 


