
Rustige Carnaval 

D’n optocht wor nie 

gelòòpe dur de vrouwkes 

dees jaor.  

Mar wa doen we dan????? 

Aogezien wij altijd blij zijn 

mee van die mèènse die aon 

de kaant iets te ete of te 

drienke uit staon te dele, 

leek da ’n goeie optie as 

doeactiviteit tijdens d’n 

optocht. 

Bodschappelijsje: 

• 45 kilo kèès 

• 2,5 kilo cervelaot worst 

• 3 leverworste 

Op ’n oonje kèès nao waar alles opgegaon en de reacties van de 

deelnemers van d’n optocht waare eel leuk. 

 

Ik zaag erg tege d’n optocht 

op. Al van baby af’aon zijn ik 

daor bij gewiest. Iedereen die 

ik ken gaot daor naor toe. 

Dus ik waar ’n bietje bang om 

me allenig te voele. Tijdens ’t 

bezoekuur kwaame 3 

lòòpmaotjes van THOR, 

Mathé, René en Wim. Ze bleve 

lekker lang en vor ik ’t wies 

waar d’n optocht 

vorbij….Bedaankt ee manne! 

 

  



Breenstorme 

Oons Rianne verzorgt ‘n brainstormsessie over ’t Swaree 

Rianne `oud `n aovondje in ’t Verkaode`uis mee 8 mèènse die 

dur de Stichting Carnaval uitgekooze waare om over ’t Swarree 

nao te dèènke. D’r is gesprooke over watt’r moes stoppe, watt’r 

moes blijve en watt’r opgestart moes worre. Daor kwaam 

natuurlijk ’n eele waslijst mee aonbevelinge uit om as tip mee te 

geve aon de commissie. ’t Belangrijkste punt waar datt’r meer 

geregiseerd moes worre. 

 

Pups  

Sjokkie, ’t ondje van Kaorin  en Ad, krijgt jong. In de notule van 

14 juni 2002 schrijft zij dadd’t om 3 of 4 pups gaot en of iemand 

d’r eentje wult. Niemand wou t’r eentje. Om de dierlief’ebbende 

tullepetaone gerust te stelle, ze emme alleaol ’n goei thuis 

gevonne! 

 


