
Swarree: 

Oonze Swarree act bestong uit twee deele. 

 

Wij begonne meej un ‘eel mooj, rustig en waarum lied, da kwa sfeer un 

bietje deej dènke aon Candlelight.  

De tekst waor wa meelangooliesj en gieng oe nao aon oew ‘art. Da ‘oort 

bij un juubieleejum, niewaor? 

‘Iernao kwaam tur swingende Tullepetaonse muziek, die Michel vor oons 

aar gemaokt.  

Alle vrouwkes daansten op ut poodium en ineens… gienge we allemaol 

vendelieren. Krèkgelijk!!! 

As klap op un vuurpijl gieng Petri tussendur ‘elemaol los!  

Waorom da wij vor Petri emme gekooze, kunde zien op ut fillempke. 

Niemand aar da zo goed gekunne as da zij da deej. Wa d’un 

enthousiasme!! 

 

Vendeliere, da doe de nie zomaor effekes. 

W’emme daorvor advies gekreege van twee echte vendeliers, waor wij via 

via aon gekomme zijn (w’emme zo oonze konneksies!). 

Naoda ze oons allerlei moogelijkheede aare laoten zien, emme we verders 

oonze eige choreografie bedocht, althaans, Ingrid natuurlijk! Die eed oons 

goed g’olpe. 

We mochten oefenen in de gròòte zaol van ut PMC, kompleet meej 

spiegelwaand.  

W’emme veul geoefend. Da waor zo leutig om te doen, da’k ut jammer von 

toen we ’t onder de knie aare.



 


