
Stadswandeling 

Woensdag Gak Dag organiseren een leuke informaotieve standawaandeling. (Ik zijn toen op plekke in 

Roosendaol gewiest  waor ik nog nooit gewiest waar, waor ik trouwes ok ’t bestaon gineens van wies 

en waor daornao ok nooit mir gekomme ben.)  

In ’t Emiel van Lòònpark gave wij een optreeje weg. Muziek kwaam uit ’n cd-speuler mee battrije. D’r 

kwaam best ’n goei geluid uit! ’t Aar flienk geregend en ’t dak van de kios waar lek. D’r stong ’n 

flienke plas in ’t midde. Daor moesse we rekening mee ‘ouwe tijdes oons daansje. We waare dus 

beperkt in oonze vrij’eid. Op de foto ziede dawwe allemaol aont uitkijke zijn om nie in die plasse te 

trappe.  

 



Aontal vrouwkes 

We zijn mee negene. 

Mariette, Petri, Rianne, Rian, Mary, Karin, Marilene, Marga, Annelieke 

Marilène nam da jaor afscheid, ze gieng emigrere naor de Spaonse Costa!! 


