
Swarree: 

Da’t leven van un topontwerper nie over roze gaot, lieten wij 

zien tijdens ut Priense Swarree. 

 

Michel aar vor oons ut liedje van Tu-tu-tulepetaone 

opgenomen meej naajmachinegeluiden. 

Wij zaaten op ut podium, in un ouderwetse boerenkiel, 

allemaol achter de naajmachine op de maot van de muziek te 

naajen. 

W’aare tijdgebrek omda we te laot begonne waore. Daorom 

waor oonze jas nog nie klaor en moese we die op ut Swarree 

nog afmaoke. 

Op ut eind waor ut gelukkig toch nog af en konne wij oonze outfit sjoowe. Pfoe…. Un pak van oons 

‘art da’t waor gelukt! 

W’emme ok nog gezonge op muziek van Clanned en un eel klein bietje gedaanst.  

 

Jan waor oonze paspop. Wa kontie goed stilstaon en wa aar tie un mimiek!!  

Hij aar un oriegieneel Boerenraodspak aon. Gaondeweg oons optreeje, wier da pak, langzaom mar 

zeker, dur Rianne vervange dur oons nuuwt ontworpen boerenraodspak.  

Wa zaag tie dur mooj uit op ut end…. ‘Elemaol van deze tijd. 

 


