Optocht:

In d’optocht emme we oons Boerenraadspak geshowd over de
rooje loper.

Kienders liepe meej borden warop stong da wij de
ontwerpwedstrijd aare gewonne en da wij ut nuuwt
Boerenraodspak vor vrouwe sjoowe.

Wij rolden de loper uit, en... gingen over de catwalk...

Mariétte aar oons
geleerd oe we da

moese doen, omda zij daor ervaoring meej aar.

‘Eel Tulleptaonestad wier op deze manier bekend gemaokt
meej ut pak.

‘Elaos is de Boerenraod ut pak nooit gaon draogen, omdat
er gin vrouwe in de Boerenraod zijn gegaan!




