
Trip 

 

We gaon op trip naor Breda. W’emme d’r voral 

gewienkeld en ’n klein bietje ’n stadswandeling 

gedaon. 

’t Borrele bij de Bommel waar vor mijn persòònluk 

wel ‘t ‘oogtepunt. De nostalgische geuren van ’n 

jeugdig verleeje kon ik daor nog volop ruuke. Ik von 

daor eigeluk niks veranderd of waar iedereen daor 

binne mee mijn mee veranderd? Dees overpeinzing 

doet’r eigeluk eelemaol niet toe…. De trip waar ’n 

gezellig dagje uit mee de vrouwkes.  

Zo’n dag staod’altij geraant vor lekker ete, optijd wa 

drienke en traone mee tuite lache, meestal om niks 

mar da’s ’t leutigste ee!!  

 


