
Swaree 

 

De Staopelgekke Vrouwkes doen mee aon ’t Swaree 

Vanaf dees jaor zijn we 

‘aost onverberekelijk 

verbonde mee ’t Swarree.  

Rianne en Annelieke aare 

’t jaor d’r vor meegedaon 

mee z’n tweekes. En nou deeje alle vrouwkes mee. 

Rianne en Annelieke zonge ’n liedje en de vrouwkes 

waare de Spaonse daanseresse. 

’n Mooi fleurig plaotje waar t’op t’podium.  

 

Diddis ’n liedje waddik best nog vaok onder de doesj 

staon te zienge Ik ken de tekst dannok nog elemaol uit m’n kop. 

 

 

 



 

Rianne en ik emme dees liedje ok wir bij mijn thuis 

g’oefend. ’s Aovons as de kienders op bed laage en wij oons eige goed konne zien in de tuindeure. 

Alle bewegienge waare tot in de perfectie ing’oefend. Wij moesse soms zo ‘aard lache datte kiendere 

naor beneeje kwaame om te vraoge of ’t hasteblieft iets zachter kon. 


