
Uden 

’n Dienstmaot van Jos wier Priens in Uden. Zijn 

mede peletonsmaote wouwe ‘m op ’n gròòtse 

wijze gaon fliciteere. Omdasse wiesse da Jos in 

’n carnavalsband speulde moes die band dan ok 

mee en omda wij daor ok ’n bietje bij hoorde 

mochte wij ok mee. ’t Waar allemaol goed 

geregeld, de bus stong klaor op ’t Kaodeplein en 

we vertrokke bijtijds.  

Daor in Ude emme wij oons ooge uitgekeeke 

aon al die daansmariekes die daor rond liepe. 

Iero wier ’t idee van 2001 dus al geboore. 

Ik von’t ’n eele belevenis. Daor viere ze zoooooo aanders carnaval ee. Dan bende toch blij adde ’s 

aovons wir gewoon naor oe Tullepetaonestadje rijdt. 



Om de vijf jaor, mee de reünie van de commando’s, wor’dees 

ver’aol, naost alle aandere staarke ver’aole, ok steevast wir 

opgeraokeld. 

 


