
Swarree: 

Annelieke en Rianne deeje meej aon ut Swarree. Ze zouwe meej Jan gaon zienge over de Kwakkelkraant 

(waant ja, un mottot as ´Eddut Geleze´ past élemaol bij de kraant, niewaor?). ´Elaos viel Jan meej de fiets en 

kon ie nie mir meedoen. Pierre bleek un uitstekende stand-in te zijn!  

Jan zaat trots te weze in zunne rolstoel in de zaol. En wij zaate daor ok…. zo trots as un pauw op oonze 

vrouwkes… 

 


