Ergens Anders en daormee Ronald in ’t bijzonder én de Staopelgekke
Vrouwkes, zijn zeker de eerste elluf jaor onlosmaokeluk mee
mekaore verbonde.

Wij begonne bij Ronald, wij eindigde bij Ronald. Roos maokte soep
vor oons en die aate wij op bij Ronald, wij donke 'n bakske thee bij
Ronald, we deeje oons daansje bij Ronald, wij aare leut bij en mee
Ronald.

Vandaor dawwe Ronald gére in 't zonneke wouwe zette mee oons
jubileum.

Zaoterdag, d’n optocht dag, oonze defilédag, begonne we mee
champagne bij Ronald.

I en z’n personeel kreege ‘n ‘esje gemaokt van oonze stof.
Z’emme’n’t d’n eele carnaval gedrooge. Ik geloof da Rens 't nog
steeds ‘eet.

Tijdens het ontbijt op zondagochtend nao de carnavalsmis emme we
Ronald as daank bezonge.
Een gedeelte van de tekst:

De staopelgekke Vrouwkes hier in Ergens Anders
Emme altijd leut en veul pleziehiehiehier
De staopelgekke Vrouwkes hier in Ergens Anders

Emme altijd leut en veul plezier

Ronald ge veul meegemaokt
Ge moes oons steeds aonhore



Staopelgek ja da zijn wij
Daor worde mee gebohohore

Lieve Ronald zie oons staon
Geget goed mee oons uit gehouwe
Proficiat mee oon elf jaor

Gij zijt vor oons un gouwe



