
Optocht 

 

Uit de notulen van 16 april 1992 

Vraag: Doen we dit jaar met de 

optocht mee? 

Het is misschien zeker zo leuk om een 

soort defilé te houden: en de optocht 

is dan een  bloemencorso speciaal 

voor ons 11-jarig bestaan 

georganiseerd. 

 

Uit de notulen van 18 juni 1992 

We hebben besloten om definitief niet 

mee te doen aan de optocht. De 

optocht zal als een soort 

bloemencorso aan ons voorbij 

trekken. Dit corso is door een 

ceremoniemeester, speciaal ter eren 

van ons 11-jarig bestaan, georganiseerd zonder dat wij er iets van af weten. 

Wat moeten we allemaal regelen: 

Wagen om op te staan 

Aankleding van de wagen 

Onze kleding 

Plaats regelen op de Bloemenmarkt 

Muziek (bv. een bandje opnemen met ‘Lang zal ze leven’) 

Jubileumboekje met foto’s: het grote krokusvakantieboek met allerlei doe-dingen, eventueel daar wat 

prijsjes aan verbinden. We zouden dit op het Priense Swaree kunnen presenteren. 



De optochtdeelnemers worden aangeschreven door de zgn. ceremoniemeester.  

In de eerste brief die ze zullen ontvangen zal staan dat men blij is dat ze mee willen doen aan het 

corso ter eren van het 11-jarig bestaan van de Staopelgekke Vrouwkes. 

In de tweede brief zullen de richtlijnen en instructies staan voor de deelnemers. Deze brief zouden we 

eventueel gelijk met het uitdelen van de optocht nummers kunnen uitdelen. 

 

Op 11-11: aankondiging Bloemencorso Roosendaal.  

 

Uit de notulen van 15 oktober 1992 

Kar: Rianne zal een vergunning aanvragen bij de 

politie. 

         Ronald kan voor ons een kar (aanhanger 

vrachtwagen) regelen. 

 

Uit de notulen van 14 januaori 1993 

De kar zal waarschijnlijk voor de Bristol (t.o. het 

Tongerloohuis) komen te staan. Tegenover Ergens 

Anders kon niet. Ronald zal toch nog proberen om 

een vergunning te krijgen om tegenover zijn café 

te mogen staan. 

Carnavals zaterdag om 13.00u. de kar versieren 

Allemaal een ballonpompje meenemen!!!! 



 

Nao al dees geregel, zijn wij pontificaol op die kar gaon staon om ’t defilé af te neme en voral ok de 

kadookes in ontvangst te neme. D’r wier vor oons gespeuld, sommige gienge vor oons zienge, 

aandere kroope op de kar om oons te komme kusse, hartverwarmend vonne wij ‘t.  

 

Nao d’n optocht wier de kar metéén opge’aold en konne wij aon oonze kroegetocht begiene…. W’aare 

t’nog druk ddeze carnaval! 


