
Dees jaor bestaon we 11 jaor! Wa gao’de tijd 

toch snel. We zijn al nie mir zo piepjong, de 

mèèste van oons zijn inmiddels getrouwd of 

gaon trouwe of wòòne saome en al best veul 

van oons emme kienders of zijn zwanger. 

Ondanks alle thuis perikelen blijve we trouw 

aon de staopelgekke vrouwkes Vor ’t ellufde 

jaor gaon we op stap mee mekaore as 

staopelgekke vrouwkes.  

 

Oe gaode zoiets viere??? 

• We maoke ‘n ‘Staopelgek Carnavals 

Krokus Boek’. Iero komt ieder jaor 

aon bod.  

• We vraoge of we mee meuge doen 

aon de tentoonstelling van Stoep. 

• We neme ’n blommecorso defilé af in d’n optocht 

• We geve gin receptie. We gaon zelf alle cafeekes af. 

 

Gin receptie 

Wij ware zelf nie zo van de recepties dus da gieng t’um zowiezo nie worre. Wij schreeve alle cafees 

aon om mee te dele oeneer wij op welk tijdstip langs zouwe komme zodasse oons goed konne 

ontvange om oons te fleciteere. Da werkte perfect. Overal waor we kwaame maokte we d’r ’n feesje 

van. D’r waare cafees die wij zelf nie zo goed kende en waor ze dan al op oe zaate te wachte, oe 

geweldig! En bij sommige stong ’t kadooke al achter de bar klaor.  

Wij emme d’r van genoote. Leutig leutig leutig!  

 


