Zwanger en ‘n Staopelgekke bevalling

Dees jaor aare we 2 zwangere vrouwkes, Rian &
Mariette. We waore zowa gelijk uitgerekend 1
maand nao Carnaval. Zoals gezeet stonge/zaate
we op un kar op de Blommemart nao d’un
optocht te kijke. Ikke, Mariétte, kreeg al ’n
beetje van die kleine weeékes. ‘k Gaaf daor nie
zoveul aondacht aon. Ik docht da’dd’t
muschient allemaol bij mekaore genome toch

'n bietje té druk waar. Net giesteren gestopt op
m’n waark, nog 4 weekskes... mot kunne toch?

Nao d’un optocht naor ‘uis, lekker mee de
voetjes om’o00g. ‘Thuis’ waor in dees geval bij
m’n schoonouders, waant daor logeren we altij meej carnaval, gelijk un oppas vor die andere kleine!

’s Avons mar nie mir weggewiest, maar un bietje zitte zuchte en yoga-oefeninguskes doen. Want ja,
oonze Fraans, die waor natuurlijk d’n ‘ort op, en mobieltjes, die aarwe nog nie.

Optij naor bed en toch nog goed geslaope. ’s Nachs kwaam Fraans aanzette, lekker in dun olie. Hij
waor op slag nuchter toen tie oorde dak toch al wel wa weekes aar... ’s Morgens naor de
verloskundige en toen naor ut ziekenhuis, want ja, 4 weken te vroeg eeej!

En wa denkte gij, op zondagmiddag is oonze Jelle gebore!. En eigelijk moes ik naor de receptie van
Priens Mart, die afscheid naam...AAAARRHGG, ik zaat nog elemaol in de Carnavalsmodus. Natuurlijk



kwamme de Vrouwkes meteen op visite in vol ornaot, lief eej! Ei kreeg z’'n eerste boerekieltje mee jun
Blommezadoekse, oe neiig. Da tie Vrouwkes kwaome, da gaaf best ‘n bekijks in da ziekenhuis.

Nog meer leutige Carnavals-aandenkes
gekregen, zoals un slab van de Priens, un
neutbon vor over 16 joar van ut Verkaode-
uis en un schrifje da rondgieng mee;j
leutige zotte en zatte tekste van
verschillende Tullepetaone!

Ons manneke is laoter un echte
Tullepetaon gebleeke! Hij eed diverse kere
meegedaon mee ut Kaokelswaree en ut
Prienseswaree.

En meej Rian is het ok goed gekomme, die
naam nog effekus de tijd en daor kwaam
ok nun jonge, zullie Ewout!




