
Trouwen mee d’Ammeraante 

Adde aon fééste dèènkt, dan dèènkte al gauw aon 

’n trouwféést. ’n Trouwféést jjjaaahhhh. Da zaage 

we allemaol zitte. Nou jaore verkering  emme we 

de stap gezet om in ‘t ‘uuweluksbòòtje te stappe 

meej d’Ammeraante. 

Op maondagmiddag waar ’t zo wijd en ’t wier ’n 

super bruiloft.  

 

d’Ammeraante stonge beneeje bij Ergens Aanders 

op de bruid te wachte. Wij kwaame een vor een de 

trap af in vol ornaot. Mooie blaauwe oogschaoduw 

op, nep wiempers om mee je knippere, 

fantastische woorbellekes in oonze vaarekesorkes 

en natuurlijk ’n sluier op oons kop. Beneeje kreege 

we van oonze bruidegom ’n mooi trouwboeketje.  

Eerst gienge we foto’s neeme in ’t Emiel van Loon park. We waare wienterbruidjes en ’t aar ok nog 

gesneeuwd. In één woord prachtig! 

Daornao wier op ’t bordes van d’ouwe Mart  ‘t ‘uwelijk voltrokke dur d’n ‘oog’eid Priens Mart d’n 

eerste.  

Nao ’t officieele gedeelte gienge we dinere bij ’t Verkaode’uis. Peer aar z’n best gedaon mee ’n échte 

Brabaanse koffietaofel meej sjampanje.  

We waare gelukkig, zo saome, zo onder mekaore.  

Aonsluitend op deze geweldige dag waar oons trouwféést. Iedereen waar t’r, iedereen is blijve ‘aange 

en iedereen waar tevreeje. 



Bruid en bruidegom kijke terug op ’n mooie ‘uwelijksdag.  Voor de volledige reportaasje klik ier

https://www.youtube.com/watch?v=dBsekDacyzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dBsekDacyzY&feature=youtu.be


 

 


