Optocht

Wij liepe in de optocht te daanse op de muziek van
d’Ammeraante. Zij liepe achter oons as boer
verkleed. In d’n optocht aolde wij méense uit ’t
publiek die dan mee oons mee gienge daanse as ’'n
écht fééstvaareke. As ze da leutig meegedaon aare
dan kreege ze ’n ‘oedje, 'n nuske en ’'n stéertje. En
zo kwaame d’r steeds meer fééstvaarekes in
Tullepetaonestad.

't Sneeuwde ’n bietje tijdens de optocht. 't Waar fris,
mar da maokte nie uit waant onder oonze wije pakke
konne wij oons lekker waarm aonkleeje.







