Optocht:

In d’optocht wiere we muuzikaol begeleid dur d’Ammeraante.

W’ emme dun ééle optocht uit volle borst gejoodeld! Omda we briefkes meej de tekst uitdeelden, zong
iedereen meej oons mee!

En, geloof ut of nie... ze wiere dur allemaol vrooluk van.... Zelfs dun grootste sjagrijn stong ineens te
lache, of tie wouw of nie...

Nao afloop aare we un drooge strot en spierpijn in oonze kaoke van ut lachen.

Nie alleen ut puubliek aar oons leutig gevonne. Ok de sjuurie waor zeer over oons te spreeke.
Meej oons tiene aare we twee prijzen in de wacht gesleept: de leutprijs én we waore eerste van de
groote groepe! Wij waore stikkes trots!










