
Optocht 

 

Rian d’r vaoder, zullie ‘Erman,  die zaat as boer bij 

de Stichting en da waar ‘aandig. Hij aar connecsies 

en zo kwaam ’t da wij op ’n kouwe n aovond in de 

bouwkeet oons karreke groen konne verreve. Da 

karreke aar ‘Erman ok geregeld,  en de verf volges 

mijn ok. En de koffie…. Die aar tie ok geregeld! Dan 

zijde toch ’n gouwe n’ee! 

Mariette aar mee ‘eure Fraans ’n pot geschilderd en 

’n gròòt ‘leutprik zakske’gemaokt. In d’n optocht 

deeje wij oons daansje en we deelde leutprik uit. 

Veul mèènse durfde da dan toch niet te drienke n 

‘or. Bang dasse vergiftigd wiere dèènk. Eerluk gezeet 

wit ik niet waddik zou doen ‘or asse van da gifgroene spul aon mijn zouwe aonbiede. Ik dèènk daddik 

ok ‘aarteluk zou bedaanke! 

 

We stonge ok nog in de kraant!  







 


