
Leutprik Promosie 

 

Liedjes festival  

Op het liedjes festival (13 november 1988) ‘ielde wij as Staopelgekke Vrouwkes ’n bliende test mee de 

leutprik. Tenmienste zo stong’t aongekondigd in de kraant. Ik kan m’n eige ier niks mir van ‘erinnere 

mar da kom musschient omdadd’t lang geleeje is. 

 

Wij deelde overal leutprik uit. Ik kan ’t nou wel verklappe want inmiddels 

is alles toch al verjaord, die leutprik maokte wij van groene ranja, mee 

spa ròòd. Di deeje we in schòòn uitgewasse flesse vorzien van ’n 

speciaol etiket. Overal waor we kwaame schonke wij leutprik in van die 

kleine plastic borrelglaskes. Wij aare nogal veul aongemaokt en zelf 

wiere we van da spul ’n bietje mieselijk. Dinsdag mee de kiendermiddag 

emme we zoveul mogeluk alles uitgedeeld. Wa toen nog over waar gieng 

gewòòn in de goot op straot.   



 



 

Leutmart  

Op één of aandere manier aare wij ’t nie goed begrepe en wij wiese nie datta zo serieus waar. Dees 

jaor aare we  ’n kraom. Eerst nog veul soebatte want wij aaren oons vutte laot aongemeld. Die kraom 

wouwe wij  speciaol om oonze leurptik te promote. Toen we aonkwaame vrooge ze aon oons waor 

oonze versiering waar vor de kraom. Oezo… versiere??? Wij kwaame leutprik uitdeele. De kienders die 



aon oonze kraom kwaame vrooge om snoep en waor ’t spelleke waar wasse moesse doen, en of ge de 

kaort af wouw tekene. We snapte d’r eigeluk elemaol niks van. Sommige mèènse deeje zelfs lilluk 

tege’n oons. Nou jah zeg! We vonne d’r dus gin zak aon om daor te zitte we wiesse van de priens gin 

kwaod, wij docht echte da we iedereen ’n plezier deeje mee oonze leutprik. Zelf ’s aovus int café zee 

t’r nog eentje tege mijn “jullie aare gin spelleke n ee?” Nèje wij aare gin spelleke, wij aare gin 

versiering, wij aare niks, alleen mar die smerige leutprik en die wouw eigeluk ok niemand. Ge snap’t 

al…… wij emme nooit mir ’n kraom g’ad op de leutmart. 

 


