Alles over emme vor oe jong

Ik waar in verwachting van oons Dirk.
Ik moes ’t rustig aon doen. Baole
natuurlijk waant ik zijn gere bij de
leut en rustig aon doen betekende
eigelijk stil op de baank thuis gaon
zitte. Da gieng t’m nie worre. Ik aar ’'n
klapstoeltje bij en zo kon ik overal
lekker bij zijn en m’n eige toch rustig
‘ouwe!

We waare prachtig mooi donkerbruin
geschmienkt mee groote raaze lippe.
Marga waar moeder geworre van
zullie Anoek. Die kreeg borstvoeding
en daorom ree Marga iedere keer aon
ruis. Nou dan zijde toch 'n goeie moeder of nie soms. Zullie Anoekske waar bang van die bruine toet
van Marga en zette n’t steevast op 'n bléete zodra Marga ‘eur uit 't bedje ‘aolde om eete te geve. Zoas
'n goeie moeder betaomt dee Marga bij 't thuiskomme eerst d’r schmienk van d’r gezicht, dan gaaf ze
de borst, dan schmienkte ze d’r eige en ree as de wiedeweergao wir trug naor de stad. Nou dan kunde
toch wel zeegge dadd’n echte zijt!

De ‘uid van Marga waar zoo schraol geworre dasse diensdag ongeschmienkt mee oons op stap
gegaon. Wij vonne n al dasse’t laang vol g’ouwe n ‘aar!




