
 
 

Optocht 

Nao ’n bordje soep eete bij Ronald, gemaokt dur zullie Roos, nog effe plasse, dikke kleere onder oe 

carnavalspak, schienk op oe toet en dan gauw naor oons plek, bang om te laot te komme. We stonge 

as leste. We waare nog nie zo ervaore. Waant iedereen wit da’adde as leste lòòpt ge gerust laoter op 

oe plek kun gaon staon. Mèènse kienders wa’d émme wij lang staon wachte daor. En we zeeje gelijk al 

tege mekaore da gaon we nooit mir doen. 

 

Wij liepe in oons ‘aorumpakske, mee oonze bolle te daanse op ‘Hava Nagila’. W’aare d’r ’n leutig 

daansje opgemaokt. Verder liep oonze Sultan Saomewel  XI mee en w’aare ok twee eunuchen bij 

ooons, Martin en Luuk. ’t Waar ’n mooi plaotje om te zien. Goed vor de tweede plek bij de gròòte 

groepe.  

 

  



 
 

 


