
 
 

Té mooi 

Iedereen von oons mooi. Wij 

waare’n’ok mooi daor nie van mar 

toch, as iedereen allenig mar zegt: 

“Oh wa zij de mooi”, dan komta op 

’n gegeeve moment echt wel oe 

neusgaote’n’uit ‘or. Ik zien’r mee 

carnaval gère leutig uit. En nou 

waar ’t alenig mar mooooi!!!! 

’t Waar maondagmiddag en 

Monique en ik waare’n ’t beu. Wij 

zijn aon Sep gewiest en emme van 

da zwartmaokspul vor oe taande 

gekocht. Da gaaf metéén ’n eele 

aander effect. Wij zijn mee die 

zwarte taantjes naor ’t 

middestaansbal gewiest. Dan deeje 

wij eel de tijd lief lache, mee oonze 

mond dicht en attan iemand zee: 

“Ach wat zien jullie er toch mooi uit”, dan gaave wij oonze breedste lach. De veschrikte reacties vonne 

wij ‘ielaories.  


