
Senielen: 

Adde as Staopelgek Moulin Rouge Vrouwke gaot, dan 

kunde nie aanders dan dadde de cancan daanst. 

De Seniele aare aongebooje oons te wulle begeleide 

meej de muziek, waant zij konde da goed speule.  

Wij waore daor ‘eel blij meej. Tijdens hun repetisie 

op zondagmorgen bij Sjaokske, kwaome wij een paor 

keer oefene. 

Wij vonne da aartstikke leutig.  

Wij merkte wel da’tur un paor Seniele un bietje aon 

oons enthousiasme moese wenne, voral toen iemand 

van oons (‘k wit nie mir wie ta waor) tijdens hun 

repetisie un bij-oonze-outfit-passende-onderbroek 

liet zien. Wij gienge zo wa dur ut lient van blijdschap, 

en slaokten kreetjes van geluk! 

Zoveul enthousiasme vor un onderbroek waore de Seniele nie gewend. 

 

Verders gong de saomewerking ‘aartstikke leutig. 

 

Steeds as we de Seniele tegekwaome, speulden ze de Cancan. Wa emme we gedaanst, mènse. Heerlijk! 

Oonze beentjes wiere oe langer oe soepeler en gonge steeds ‘oger de lucht in! 

  

Cancan: 

Dat de cancan er gemakkelijker uitziet dan dattie is, da emme we gewete. 

Jeetje, wa motte daor un kondiesie vor emme, zeg! 

En ja, ut mot natuurlijk wel gelijk gaon en dan ok nog meej oew beene ‘eel ‘oog de lucht in! 

W’emme veul geoefend en da waar aartstikke leutig. 



 

We deeje de cancan in de optocht en in de café’s.  

Vor de café’s aare wij de muziek op un cassettebaandje opgenoome. Dan konde wij ‘ierop lekker 

daanse. Un bekijks da we ‘aare!!! 

Ronald had een geweldige versie van de cancan. We hebben bij hem de cancan heeeeeel veeeeel 

gedanst bij Ergens Anders. 

 


