Optocht

De Pul wier verkleed as goei feeke. Wij zeeje gewoon wattie aon moes en da dee tie ok. Peter ree mee
'n bakfiets. Gin nosie waor we da dieng vandaon g’aold aare. Op die bakfiets stong de Pul. Ik staon
d’r nou pas bij stil datta best wel moeilijk is. IJ kon z’n eige nerges aon vast’ouwe. Dattie nie
gevallen’is. Nou jah... Peter ree mee die bakfiets, da mot toch eigeluk ok wel zwaor gewiest zijn....
Toen waare wij in ieders geval nie bezorregd over zullie. Zij deeje wa wij zeeje dasse moesse doen.
Wij liepe daor vroluk spriengend en daansend om’een. In de kraant aare we 't sprookje laote plaotse
zoda de méeénse laangs d’n optocht wiese wawwe deeje.

Oonze manne, teves de vriende van de Pul aare zich verkleed as ‘ekse. Eele lilleke kwaoje ‘ekse. Zij
overviele oons in d’n optocht. Op de boulevard reeje ze ineens d’n optocht in, ok mee ’'n bakfiets en
ze kwaame achter oons aon. Tot groote schrik van ons, de krielekus. De Pul wies alles, zoas altij, tot
bedaore te brenge. D’ekse verliete d’n optocht en wij konne wir verder as ’n gezellig, leutig en vrolijk
g’eel.

Nou d’n optocht ee d’n Pul z’n eige meteen verkleed. lJ gieng liever verder carnavalle in z’n eige
pakske. Da snapte wij natuurluk ok wel.




