
Optocht 

W’ aate ’n bordje soep bij oons thuis. Bij oons moeder 

konde áltij soep komme eete. Keus uit twee soorte waar 

standaard. Ik waar daormee ’n verwend jong. Di ee trouwes 

op mijn karakter gin invloed g’ad or.  Nao de soep, 

gienge w’oons daansje, oefene in de tuin. Oons vaoder 

naam daor dia’s van! Maril en ik aare al ervaoring mee de 

bolle, de aandere meide moesse ’t nog effe onder de knie 

krijge. ’t Waar eel gemakkelijk, ’t daansje zaat’r snel in. 

Te voet liepe we naor d’n optocht om die te gaon kijke. Van 

kijke krijde kou, en van ’t een kwaam ’t aander, we juinde 

mekaor ’n 

bietje op en 

vor we ’t goed 

en wel wiese, liepe we in de optocht. Illegaol, da wel, mar 

we deeje ’t mee zoveul verve da jurieleeje aon oons 

vrooge welk nummer we aare. Wij waare bang dawwe d’r 

uit gezet zouwe worre dus verzonne we gewòòn ’n 

nummer. Dur dawwe in d’optocht aare gelòòpe ‘erkende 

mèènse oons. Ze zeeje dawwe leutig waare!  Di waar de 

motivaosie om vanaf toen ieder jaor mee d’n optocht mee 

te doen. 



 


