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Zoals de week begint op maandag; zo begint het Roosendaalse carnaval op

de Kastenaovend!
Na het succes van vorig jaar is het op de 11e februari 2006 weer zover.
Vanaf 20:30 uur gaat voor de tweede keer de Kastenaovend van start: de tenten-
editie, met genoeg lading voor weer een avond vol vernieuwend entertainment en
veel leut in de tent.
Wij brengen u: Up-tempo entertainment, speciale effecten, spetterende daverende
en gezellige Kastenaovendmuziek. Geniet van oude bekende artiesten. Maar ook
voor het eerst in de prille geschiedenis van de Kastenaovend zullen debutanten hun
opwachting maken, wiens faam reeds andere kringen ontsteeg.
De exacte programmering blijft geheim. Maar voor een lauwzie 3 EURO kunt u
later tegen uw buren en Swareegangers zeggen: Ik was op Kastenaovend 2006!
De Kastenaovend eindigt om 23.00 uur (uitloop is
mogelijk) en dan begint in ‘Ut Waope’ de
Kastenaovend Afterparty!

Leeve de leut, leve de Kastenaovend!

De Kastenaovend vindt natuurlijk plaats op de
middenstip van Tullepetaonestad:

Het Wapen van Roosendaal.
De voorverkoop start op zaterdag 21 januari om 9.30
uur op het tongerloplein (de ‘kassa’ zult u in de verre
omtrek al kunnen zien en horen) en daarna zijn de
kaarten alleen te koop bij ‘Ut Waope!’ Doe het op tijd,
want de ervaring leert inmiddels: vol is vol.

Tot Kastenaovend!

kastenaovend@hotmail.com


